
De visie van Gaykrant op diversiteit en inclusie in de prakrijk  

 

Diversiteit is geen modieus begrip, geen vlag die we uithangen omdat het hoort. Voor Gaykrant is 
diversiteit de kern van ons bestaan. Wij zijn immers ontstaan uit de behoefte om stemmen 
hoorbaar te maken die te lang zijn genegeerd. Inclusie betekent dat niemand aan de rand blijft 
staan – niet omdat wij dat zeggen, maar omdat ieder mens al deel ís van het geheel. 

Onze geschiedenis laat zien wat dat betekent. Gaykrant stond decennialang in de frontlinie van 
verandering. Van de strijd voor gelijke rechten tot de zichtbaarheid van persoonlijke verhalen: 
steeds opnieuw kozen wij voor het laten zien van de veelkleurigheid van de 
regenbooggemeenschap. En die regenboog is méér dan een symbool – het is een filosofisch 
beeld. Zoals het licht uiteenvalt in vele kleuren, zo toont de mensheid haar veelvoud aan 
identiteiten, achtergronden en liefdes. Zonder het geheel van kleuren bestaat er geen regenboog. 
Anno 2025 betekent dit dat we onze naam verbreden, om recht te doen aan de diversiteit van onze 
community, vandaar onze slogan: Gaykrant, platform van regenboognieuws.  

Ons gedachtengoed 

Inclusie vraagt meer dan tolerantie. Tolerantie zegt: ik verdraag dat jij er bent. Inclusie zegt: jouw 
aanwezigheid verrijkt ons allemaal. Dat is een wezenlijk verschil. Diversiteit betekent dus niet dat 
we slechts naast elkaar bestaan, maar dat we in elkaar weerspiegeld worden. Zoals Hannah 
Arendt schreef: “Pluraliteit is de voorwaarde van menselijk handelen.” Juist in het samenkomen 
van verschillende stemmen krijgt de samenleving betekenis. Gaykrant wil die ruimte scheppen, 
waar verschillen niet worden weggepoetst, maar juist gevierd. Het brengen van menselijke 
verhalen staat centraal in alles we als platform doen.  

Burgerrechten en emancipatie 

Diversiteit en inclusie zijn altijd verbonden geweest met de strijd voor burgerrechten. Voor lhbti+ 
mensen is dat geen abstract idee, maar een concreet gevecht dat decennia heeft geduurd – en 
nog steeds voortduurt. Gaykrant speelde daarin telkens een zichtbare, kritische én verbindende 
rol. 

 

• 1980 – De oprichting van Gaykrant gaf voor het eerst in Nederland een breed podium aan 
de lhbti+-gemeenschap. Het blad bood ruimte voor nieuws, debat en persoonlijke 
verhalen in een tijd waarin homoseksualiteit nog vaak taboe was. 

• Jaren ’80 en ’90 – Gaykrant was een aanjager van discussies over discriminatie, aids, 
lesbische zichtbaarheid en transrechten, en bood informatie die elders nauwelijks te 
vinden was. 



• 2001 – Nederland werd het eerste land ter wereld dat het burgerlijk huwelijk openstelde 
voor paren van gelijk geslacht. Gaykrant leverde jarenlang journalistieke en activistische 
bijdragen die dit historische moment mee voorbereidden. 

• Door de jaren heen – De krant gaf een stem aan minder gehoorde groepen binnen de 
regenbooggemeenschap, zoals jongeren, biseksuelen, trans personen en mensen met 
een migratieachtergrond. 

Burgerrechten zijn nooit vanzelfsprekend. Iedere generatie moet ze opnieuw verdedigen en 
actualiseren. Dat geldt vandaag de dag net zo goed als veertig jaar geleden. 

Actuele uitdagingen 

De strijd voor inclusie is niet voorbij. Integendeel, we zien hoe verworven rechten opnieuw onder 
druk komen te staan: 

• Transrechten – In Nederland en Europa laait het debat op over toegang tot zorg, 
wettelijke erkenning en maatschappelijke veiligheid. Gaykrant geeft ruimte aan 
persoonlijke verhalen en duidt de politieke strijd die hierachter schuilgaat. 

• Regenboogbeleid – Gemeenten die regenboogvlaggen hijsen, worden soms 
geconfronteerd met protest en polarisatie. Voor ons is die vlag meer dan symboliek: 
het is een signaal van veiligheid en zichtbaarheid.  

• Europese context – In landen als Amerika, Hongarije en Polen worden lhbti+-rechten 
actief teruggedraaid. Europa worstelt met de vraag hoe vrijheid en gelijkheid 
beschermd kunnen worden. Gaykrant volgt dit op de voet en laat zien waarom 
internationale solidariteit noodzakelijk blijft. 

• Veiligheid en zichtbaarheid – Geweldsincidenten tegen lhbti+ personen in 
Nederland herinneren ons eraan dat wettelijke gelijkheid niet automatisch leidt tot 
sociale acceptatie. Daarom blijven we ruimte maken voor verhalen die laten zien dat 
vrijheid altijd weer bevochten moet worden. 

Onze praktijk 

Op Gaykrant leest u verhalen van zoveel mogelijk mensen: kunstenaars en activisten, van 
jongeren en ouderen, van bondgenoten en pioniers. We geven ruimte aan cultuur, lifestyle, opinies 
en geschiedenis. Soms scherp, soms lichtvoetig, maar altijd met respect en de blik vooruit. Onze 
grens is helder: er is geen plek voor discriminatie of uitsluiting.  

Wij zien diversiteit niet als een eindpunt maar als een voortdurend proces. Maatschappijen 
veranderen, mensen veranderen. Inclusie betekent meegaan met die beweging en ruimte maken 
voor groei. Het gaat niet om het voltooien van een ideaal, maar om het voortdurend bewaken van 
waardigheid en verbondenheid. 

De regenboog als symbool 

De regenboog is meer dan kleur. Het is een belofte. Zoals na regen en storm de boog verschijnt, 
zo is diversiteit het teken dat er hoop is – dat licht en schaduw samen een nieuw beeld vormen. 
Voor ons betekent dat: een samenleving waar ieder mens zichzelf mag zijn en tegelijk deel 
uitmaakt van een groter geheel. 

 

Schrijf mee. We zijn altijd benieuwd naar ideeën en bijdragen: redactie@gaykrant.nl  
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